
   

september 2023 Het zout der aarde . . . 
Deze zomer waren we een paar dagen in 
Twente, waar we het zoutmuseum in Delden 
bezochten. Het is gevestigd in het oude raad-
huis van de stad, een mooi wit gebouw dat oor-
spronkelijk al dateert uit 1656. In de ramen van 
het trappenhuis ontdekten we deze vierpas-
sen. Sinds halverwege de vorige eeuw is Twen-
te de regio waar we ons eigen zout uit diepe 
aardlagen putten. Mooie aanleiding voor een 
snufje zout bij het begin van dit nieuwe kerke-
lijke seizoen, waarin we oude draden weer op-
pakken en nieuwe beginnen te spinnen. Onze 
nieuwe predikante Elly van Kuijk is inmiddels 

begonnen en zal op 17 september worden bevestigd. We wensen haar veel prikkelend inspi-
ratiezout toe, om op te graven voor eigen gebruik en aan ons door te geven.        Wim Wattel

Zoutmuseum Delden, Twente

Vanuit het bestuur
Weer compleet
In juli en augustus hebben wij voor het eerst vergaderd met onze eigen predikant Elly van 
Kuijk. Wat voelt het goed om in de volledige samenstelling als bestuur bijeen te zijn. Elly 
benut in samenspraak met de taakgroep pastoraat de zomermaanden om veel bezoeken af 
te leggen. De komst van Elly betekent ook dat wij afscheid hebben genomen van onze con-
sulent ds. Dick Steenks. Dick heeft vanaf medio 2020 ons bestuur met raad en daad terzijde 
gestaan. Met veel verstand van zaken en een grote betrokkenheid. Het aannemen van een 
beroep in Dordrecht in 2022 heeft hem niet weerhouden om bij ons betrokken te blijven. 
Ook vanaf deze plek willen wij Dick nogmaals enorm bedanken voor zijn belangrijke rol in 
een voor onze gemeente moeilijke tijd!
Intrededienst ds. Elly van Kuijk
Op 17 september om 15.00 uur is de intrededienst van Elly. Ds. Kim de Berg zal de dienst 
leiden. We verwachten dat dit een feestelijke aangelegenheid wordt en wij grijpen het mo-
ment aan om er nog een extra dimensie aan te geven. Vanaf 12.30 uur is iedereen van harte 
welkom voor een gezamenlijke lunch, afhankelijk van het weer op het pleintje en anders 
in de kerk. Na de lunch starten wij op creatieve manier het nieuwe kerkelijk seizoen; een 
prelude op wat gaat komen. Vanaf 14.30 uur keert de rust eventjes terug en maken wij ons 
op voor ontvangst van gasten en voor de intrededienst. Wij hopen dat u in grote getale aan-
wezig zult zijn en daarmee zult bijdragen aan een onvergetelijke dag! In de weekbrieven 
kunt u verdere informatie tegemoet zien. 
PG orgel
Op maandag 21 augustus hebben deskundigen van het Rijksmuseum en het Rijks Cultureel 
Erfgoed in aanwezigheid van Bob Viveen en Rein van der Kluit een inventarisatie gedaan in 
hoeverre het middeleeuwse PG orgel op verantwoorde wijze is te demonteren en te transpor-
teren. Wij zullen hierover een rapport krijgen, maar de eerste mondelinge terugkoppeling is 
dat het ernaar uitziet dat de orgelkas onder kundige handen goed valt te demonteren. Voor 
dit moment wachten wij het volledige rapport af en houden u via de Vierpas op de hoogte. 
Thuisgevers
Het onderzoek naar de mogelijkheden tot huisvesting van statushouders op de bovenver-
dieping van de consistorie vordert. In de afgelopen maanden hebben wij vele reacties ge-
had: van waardering en aanmoediging tot grote bezorgdheid. Daarom doen wij elders in 
deze Vierpas uitgebreid verslag van de stand van zaken zodat u helemaal bij bent. En of u 
nu enthousiast bent of bezorgd: bespreek het met ons zodat wij het proces op een afgewo-
gen manier kunnen vormgeven!    Teus Baars

Gesprekskring rond het 
boek ‘Eindelijk volwas-
sen. De wijsheid van de 
tweede levenshelft’
Deze herfst en winter komen 
we maandelijks bij elkaar 
om ons te laven aan het ge-
dachtegoed van theoloog en 
ethicus Frits de Lange. Op 5 
middagen of avonden gaan 
we onderweg met De Lange, 
die ons uitdaagt om onszelf 
te relativeren en te onthech-
ten van patronen en waarden 
die eerder in ons leven van 
belang voelden maar nu wel-
licht aan herziening toe zijn. 
Op de achterflap van het boek 
schrijft de Lange: 
“Ik wil met dit boek een voor-
stel doen voor een ander 
script voor de tweede levens-
helft, dat je helpt om er zin in 
te krijgen.”
In dit andere script schetst de 
Lange het beeld van de wijze 
oudere. De oudere die zich-
zelf beter heeft leren kennen 
en daardoor met mildheid 
naar zichzelf en de ander kan 
kijken. Een dergelijke wijsheid 
en mildheid helpt om met 
meer compassie naar de we-
reld te kijken, je in te spannen 
voor toekomstige generaties 
en minder bang te zijn om te 
sterven.
We komen op dinsdagmiddag 
of avond bij elkaar in de be-
stuurskamer van de Koorkerk 
op 10 oktober; 21 november; 
19 december; 16 januari en 
20 februari.  S.v.p. aanmelden 
bij Elly van Kuijk: predikant@
koorkerk.nl of 0655810187
Het boek van Frits de Lange is 
verkrijgbaar of bestelbaar bij 
o.a. de Drvkkerij:
Eindelijk volwassen. De wijs-
heid van de tweede levenshelft. 
Frits de Lange,
Uitgeverij: VBK Media ISBN: 
9789025907853  €21,99
Elly van Kuijk
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Kerkdiensten

3 september 2023
Ds. Elly van Kuijk

10 september 2023
Ds. Wim Jansen

17 september 2023, 
15.00 uur
Ds. Kim Magnee-de Berg,
Intrededienst 
ds. Elly van Kuijk

24 september 2023
Ds. Jan Berkvens

1 oktober 2023
Ds. Alain Verheij

8 oktober 2023
Ds. Menso Rappoldt

15 oktober 2023
Ds. Elly van Kuijk

22 oktober 2023
Pastor Wim van Goch

29 oktober 2023
Ds. Anniek Lenselink

Bij de diensten
Zondag 3 september 2023, ds. Elly van Kuijk
We laten ons door een kunstena-
res en een filosoof inspireren hoe 
om te gaan met het gevoel te 
worden overspoeld door de ge-
beurtenissen om ons heen. We 
lezen het verhaal van de leerlin-
gen van Jezus die in hun nietige 
bootje in de storm zo’n ervaring 
hebben. Wie en wat helpt hen en 
hoe is dat voor ons? 
En wat heeft dansen daar - in he-
melsnaam - mee te maken?    
Ds. Elly van Kuijk

Zondag 10 september 2023, ds. Wim Jansen
Thema: Rusteloze zielen

Altijd onze gedachten en gevoelens die in 
ons rondspoken. Zoveel dingen om aan te 
denken, zoveel te regelen, zoveel prikkels en 
dingen en mensen waartoe we ons moeten 
verhouden. En soms zoveel zorgen en pijnen 
en pijntjes en angsten die ons verontrus-
ten. En dan nog dat onbestemde heimwee, 
verlangen naar vervulling, hunkering naar 
volkomen liefde. Dat oude, door en door 
menselijke levensgevoel wordt onder meer 
uitgedrukt in de poëzie van de bijbel. Vooral 
de psalmen, die regenboog aan emoties. 
Psalm 42 met zijn dorst naar God, zijn over-
spoeld worden door golven van verdriet, zijn 
weemoed maar ook zijn hoop, is wel een van 
de meest aansprekende psalmen: O mijn ziel, 
wat buig je je neer en wat ben je onrustig in mij. 
‘Rusteloze zielen’ is het thema van de dienst. 
In zijn nieuwste album spreekt de Zeeuws 

Vlaamse bard en mijn streekgenoot Broeder Dieleman dat gevoel heel eigentijds aan. 
We luisteren dan ook naar het titelnummer Oh mijn ziel. Met de herkenbare melodie van 
psalm 42 en het als een mantra herhaalde Oh mijn ziel. Prachtig! Ik dorst naar de dienst!     
Ds. Wim Jansen, Vlissingen

Zondag 17 september 2023, 15.00 uur, 
ds. Kim Magnee-de Berg en ds. Elly van Kuijk
Dit is een bijzondere dienst; dan zal ds. Kim Magnee-de Berg mij bevestigen als uw ge-
meentepredikant. Bij Kim begon het voor mij allemaal. Onder haar bevlogen leiding 
vervulde ik in haar gemeente in Gouda, de Federatie, mijn predikantenstage voor het 
Remonstrants Seminarium. Een heerlijke oefenplek waar ik mij zeer welkom wist. 
Eigenlijk wil ik nog niet te veel zeggen over de invulling van deze intrededienst; laat 
u maar verrassen! De dienst begint om 15.00 uur zodat ook collega-predikanten van 
elders kunnen komen,  nadat zij in hun eigen gemeente zijn voorgegaan in de morgen.
Maar u bent al eerder welkom in de Koorkerk. Daarover leest u meer elders in deze Vier-
pas.   Ik verheug mij op uw komst!
Ds. Elly van Kuijk
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Overlijden Aart Pieter Bos
Op 18 augustus is Aart Pieter Bos, voormalig anes-
thesioloog, op 95-jarige leeftijd overleden. In de 
Koorkerk vond op 23 augustus de uitvaartdienst 
plaats. Voorganger was Hilde Hoving, theologe en 
kunstenares en nicht van Fiet. In het verleden is zij 
ook voorgegaan in de Koorkerk.
De dienst kenmerkte zich door de zorgvuldig 
uitgezochte prachtige muziek en de persoonlijk 
woorden van Fiet, dochter Marijke, zoon Aart jr. en 
(muzikale) vriend André van Kessel. 
Aart kwam naar voren als een wat introverte, be-
scheiden man, die volgens dochter Marijke zijn 
mond liefst wagenwijd dicht hield. Hij was een 
zeer intelligente individualist. Hij kenmerkte zich 
ook door perfectionisme en plichtsgetrouwheid, zowel in zijn werk als in zijn grote hobby: 
de muziek. In de muziek speelde hij niet alleen schitterend piano, maar hij kon ook goed im-
proviseren en componeren. Na de bijdrage van Aart jr. konden wij genieten van de opname 
van vader Aart met zijn uitvoering op piano met improvisaties van Alle Menschen werden 
Brüder van Ludwig van Beethoven.
Aart is een geboren Middelburger, zoon van ondernemers, die zijn grote liefde voor de mu-
ziek ondersteunden door hem al vroeg een accordeon te geven. Zijn muzikale talenten wa-
ren echter te beperkt voor accordeon en later speelde hij ook piano en viool. In zijn verdere 
loopbaan zat hij met de voor hem moeilijke keuze tussen een loopbaan in de muziek via het 
conservatorium en een meer technische studie. Het werd uiteindelijk een medische studie. 
Dit leidde tot zijn aanstelling in Leeuwarden als medisch specialist.
De liefde voor de muziek en zijn grote talent bleven echter mede zijn leven bepalen. Niet 
alleen de klassieke pianisten, die hij prachtig vertolkte op zijn eigen Steinway vleugel, maar 
ook entertainment.  Als jongeling speelde hij in bands van de Middelburgse HBS, later bege-
leidde hij ooit ook Jetty Pearl, ‘de Nederlandse Vera Lynn’ en in Leeuwarden met mede-artsen 
het artsencabaret. Zijn specifiek muzikale vrienden, zoals onze overleden oud organist Leen 
de Broekert en André van Kessel, waren voor hem zeer belangrijk.
Aart en Fiet hadden zich na Aarts pensionering in Leeuwarden in 1993 weer in Middelburg 
gevestigd. Zij vonden hun draai in Middelburg onder andere door de muziek, de Probus Wal-
cheren, de vrijzinnige gespreksgroep en de Koorkerk. Hij speelde regelmatig een muzikale 
bijdrage tijdens de dienst. Zijn uiterst zorgvuldig uitgezochte en gespeelde pianosolo werd 
met staand applaus beloond. Hij was mede adviseur bij de keuze van de vleugel die uitein-
delijk in de Koorkerk is gekomen. 
De dienst werd afgesloten met de doordachte overdenking van Hilde Hoving over 1 Corin-
the 13. De vrijzinnigheid kwam alom naar voren in de intermenselijke relatie van de liefde 
omschreven met het Griekse woord Agape. Zij sloot af met  de zegen. Wij wensen Fiet, kinde-
ren en kleinkinderen alle sterkte met het dragen van dit verlies.         Bob Viveen
De dienst is voorlopig te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2394-Koorkerk

Films met een ziel – 
serie over ‘oud en 
volwassen’
Eerste keer woensdag 
4 oktober middag

In navolging van de film-
kring over vergeving afgelo-
pen jaar, willen wij film weer 
als expressie van  heden-
daagse zingeving inbrengen 
in de Koorkerk. De grote 
thema’s worden verbeeld 
en spreken tot onze verbeel-
ding.
Het thema van 2023-2024 
is ‘oud en volwassen’. Daar 
kun je veel onder verstaan. 
Onder andere een nieuwe 
levensinvulling vinden, rijp-
heid bereiken, omgaan met 
gebreken, maar zeker ook 
vreugde en vitaliteit.
De eerste film gaat over 
vreugde en vitaliteit. Joep 
de Valk en psychologe Am-
ber de Rooij begeleiden 
deze middagkring. In het 
nagesprek gaan we op zoek 
naar aansprekende beelden 
en inspirerende (al dan niet 
bijbelse) betekenissen. De 
volgende keer zal Elly van 
Kuijk de filmkring overne-
men.

Buena Vista Social Club

In 1997 lieten de muzikanten van de Buena Vista Social Club de wereld kennis 
maken met de levendige Cubaanse cultuur en de Son-muziek door middel 
van hun toegejuichte gelijknamige album. De Buena Vista Social Club, waar-
van de bandleden destijds allemaal ruim op leeftijd waren, scoorde wereldwij-
de hits en toerde de hele wereld over. In de documentaire Buena Vista Social 
Club: Adios kijken de bandleden terug op de bijzondere jaren en vertellen ze 
hun persoonlijke verhalen waar nog altijd de passie vanaf spat.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 4 oktober. Om ook voldoende tijd te 
hebben voor een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor koffie en 
thee vanaf 13.15) en duurt de middag tot 16.30 uur.
Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis 
aan het Koorkerkhof).  
 
Graag opgeven bij Joep de Valk 06 53391524 of j.devalk@telfort.nl
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Het zin(nige)gesprek

Misschien leeft er bij u wel 
de behoefte om met ande-
ren de beelden en woorden 
die u heeft rond geloof en 
vertrouwen uit te wisselen 
en elkaars perspectieven te 
proeven. 
Er zijn ook misschien wel 
thema’s die u wil aandragen. 
Thema’s die raken aan het 
ervaren van zin, van beteke-
nis in het leven van alledag. 
Aarzel niet en laat mij we-
ten of u belangstelling heeft 
voor een dergelijk groeps-
gesprek. 
In overleg zoeken we naar 
geschikte ontmoetingsmo-
menten in de komende na-
jaars-en wintermaanden. 

Elly van Kuijk: 
predikant@koorkerk.nl 
of   0655810187

Taakgroep diaconaat

Hierna treft u informatie aan over diaconale activiteiten ‘wat we doen’ en ‘waaraan we 
geven’. Diaconaat is iets van ons allemaal. Pak uw kans om in september uw persoonlijke en 
financiële bijdrage te leveren.

Doen

Huisvesting Statushouders
Tijdens de inventarisatie van mogelijkheden om als Koorkerkgemeenschap statushouders 
te gaan huisvesten, gaf een aantal mensen aan graag concreet de handen uit de mouwen 
te gaan steken als het zover is. In het verslag van het kerkbestuur leest u meer over de 
voortgang van het realiseren van woonruimte. Toch al zin om wat te doen? Neem deel aan 
de lunch met statushouders.

Lunch met Statushouders
Op 10 september a.s. lunchen we met sta-
tushouders. Met het ‘we’ bedoelen we niet de 
taakgroep diaconaat, maar onze Koorkerkge-
meenschap. U bent van harte welkom, om de 
nieuwe Middelburgers te laten merken dat u 
hen ziet. Dat kan door mee te eten, te com-
municeren met handen en voeten of bellen 
te blazen wanneer er jonge kinderen mee-
komen. Van de Thuisgevers ontvingen wij 
als handreiking een ‘kletsblik’ met suggesties 
voor vragen om gesprekken op gang te krij-
gen. Aanmelden voor de lunch bij José Baars 
(josembaars@live.nl 0651070297)

Vacatures
Incidenteel diaconaal: meefietsen (zie apart artikeltje: de scholen beginnen, fiets jij mee?). 
Structureel interkerkelijk: De Raad van Kerken Middelburg zoekt een secretaris! Het is 
een leuke club van mensen uit verschillende kerken. Er wordt niet heel vaak vergaderd, 
maar de informatie over specifieke activiteiten (die door werkgroepen worden georgani-
seerd) zoals de week voor eenheid en de vredesweek vindt via de secretaris natuurlijk ook 
de weg naar de aangesloten kerken. Meer informatie: Chris Bakker (voorzitter) 0644980502 
of per e-mail rvkmiddelburg@zeelandnet.nl.
José Baars

Activiteiten van de landelijke VVP
Uw Koorkerkbestuur onderhoudt contacten met de landelijke organisaties van de PKN, 
de Remonstranten en zeker ook de Vrijzinnige Protestanten (VVP). Zo’n 75 Koorkerkers 
zijn lid van de VVP en ontvangen goede e-mails en het lezenswaardige blad Vrijzinnig. 
Wilt u dat ook, laat het dan aan Nic. van der Noll weten (nicvandernoll@gmail.com). Hij 
zal het doorgeven aan de VVP.
Hieronder vindt u informatie over de jaarlijkse VVP Ontmoetingsdag, waar u van harte 
welkom bent.
Op zaterdag 4 november de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de VVP. Dit jaar begint de 
dag met een korte Algemene Vergadering met de begroting voor 2024.
Die dag neemt Erik Jan Tillema ook afscheid als beleidssecretaris. Met ingang van 1 
september is hij werkzaam als voorganger in Hilversum; hij blijft wel een aantal uren 
werken voor de VVP, vooral voor de website en de PR.
Programma en locatie sturen wij u toe op uw verzoek.

Hartelijke groet,
Joep de Valk, j.devalk@telfort.nl, 06 53391524 
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Boekenmarkt    
Omzet
Eén van de indirecte doelen van de Boekenmarkt (BM) is, dankzij het goedkope aanbod 
van goede boeken, lezen te bevorderen. En daarbij geldt: hoe jonger geleerd, hoe groter 
de kans op blijvend resultaat. Het hierboven gepresenteerde beeld van twee, in kinder-
boeken verdiepte meisjes,  is daarom zowel mooi als hoopvol. 
Regelmatig zien we kinderen, al of niet met ouders, en grootouders zelf voor hun klein-
kinderen, grasduinen bij de kinder- en jeugdboeken. Die categorie loopt dan ook goed 
en moet regelmatig aangevuld worden.  Ook Zeeuwse boeken vliegen de deur uit. En 
de Bijzondere Boeken, Nederlandstalige literatuur en Kunstboeken doen het eveneens 
goed in onze omzet. 
Inmiddels staat die op € 9.500. Met nog 2 maanden te gaan zal daar nog het nodige 
bijkomen.

Voorraad
Geen omzet zonder aanvoer van nieuwe 
boeken. Alle aanbod, mits verkoopbaar, is dan 
ook welkom. Daar hoeven we beslist niet over 
in te zitten. Integendeel zelfs, soms is het aan-
bod zo groot dat we het nauwelijks kunnen 
bergen; laat staan verwerken. Een paar keer 
hebben we al een - gelukkig tijdelijke - stop af 
moeten kondigen. 
En soms worden we verrast met niet te 
weigeren bijzonder aanbod, zoals de volgen-
de drie: 
•  Een Middelburgse standhouder op de 
maandelijkse boekenbeurs op de markt 
stopte ermee en bood ons z’n restant inboe-
del van 12 AH dozen aan. En kunnen we nu 
o.a. vooroorlogse Nederlandse literatuur, vaak 
met kartonnen banden, aanbieden van b.v. veel Borderwijk, Couperus, Multatuli en veel 
Verweij.
Ook zaten er enkele bibliofiele uitgaven van gedichten van Achterberg, Marsman en Ver-
weij bij, die we aan antiquariaten willen verkopen. Maar hebt u interesse daarin, neem 
contact met ons op.
•  Verder ontvingen we van een galerie die gaat sluiten een flinke partij fraaie kunst-
boeken. Die moeten we nog bewerken maar bevat voor liefhebbers van kunstboeken 
veel moois. Wat te denken van Jan Toorop´s kruisweg staties voor de kerk in Oosterbeek, 
in één woord prachtig!
•  En tot slot werden we blij verrast door onze “collega-boekenmarkt” van de Kleine 
Kerk in Veere.  Eind augustus sluit die, na 5 jaar op 3 dagen tijdens 8 zomerweken open 
geweest te zijn. Jaarlijks werd voor het Kerk in Actie project Delta Indonesië € 4.000 be-
haald: een topprestatie van een zeer betrokken diaken van de kerk in Veere! Het restant 
boekenbestand, dat prima aansluit op ons aanbod, krijgen we begin september van haar 
overgedragen. Hartelijk dank daarvoor.

Opslag en verwerking
Het grote aanbod leverde regelmatig problemen op bij het opslaan en verwerken 
daarvan.  Om het zo werkbaar en overzichtelijk mogelijk te houden nemen we in de 

Verhuur Koorkerk

Na zes succesvolle jaren 
heeft Johan Klumpenaar de 
verhuur aan mij, Esther Meul-
blok, overgedragen. Het be-
stuur is Johan zeer dankbaar 
voor de wijze waarop hij zijn 
taak als verhuurder voor ons 
als Koorkerkgemeenschap 
heeft vervuld. Als zijn opvol-
ger weet ik inmiddels hoe-
veel lijntjes er kriskras door 
de abdijkerken lopen en dat 
er een netwerk van vrijwilli-
gers nodig is om alles geor-
ganiseerd te krijgen. Het zal 
nog wel even duren voordat 
ik alle ‘ins en outs’ onder de 
knie heb.
Gelukkig blijkt ook hier weer 
de kracht van de Koorkerk-
gemeenschap. Ik word bij-
gestaan door Johan Klum-
penaar, Gert Kooiman en 
Henk Soepenberg en krijg 
alle medewerking van men-
sen die ik aanspreek voor 
vragen of hulp. 
De verhuur wordt tijdelijk 
door mij gedaan, het is niet 
iets dat je er zomaar even bij 
doet. Het is echter een uit-
stekende manier om meer 
Koorkerkers te leren kennen!

Esther Meulblok
gebruik@koorkerk.nl
06 15 650 995
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Koorkerk alleen klein aanbod aan (een enkele tas) en gaat alle verdere aanbod in overleg 
met onze transporteur Tom Lijftogt (06-53219606 of 0118-634549) naar de externe op-
slag. Dankzij ontvangen Lundia kasten kunnen we daar nieuwe voorraad per categorie 
overzichtelijk opslaan. 
Voor een extra kast, waarvoor we de planken hebben, zoeken we nog 3 zijwanden/
staanders  van 40 cm en zo mogelijk een kruis als bevestiging aan de achterkant. Wie kan 
ons daaraan helpen? Bij voorbaat dank!

Verrassende ontmoetingen
Voor onze grote groep vrijwilligers, waar de BM op draait, is het contact met het publiek 
één van de plezierige kanten van hun inzet. Twee verrassende ontmoetingen geven we 
graag door.
*Een meisje van de laatste klas van de basisschool uit Utrecht was heel blij met de aan-
schaf van de biografie van koningin Wilhelmina. De reden? Ze ging bij de heropening van 
het vernieuwde paleis Het Loo in een op te voeren stuk de jonge Wilhelmina spelen en 
haar moeder de volwassen versie.
*Moeder, vader en 2 jonge kinderen bezoeken de Abdijkerken en komen langs de BM. 
Moeder vraagt terloops of we ook boeken van Marilyn French hebben. Tot haar vreugde 
kan ze er 4 voor maar € 8 meenemen. Kinderen kijken even naar de kinderboeken en pa 
wil snel door. Nadat ma afgerekend heeft vertrekken ze. Even later komen de kinderen 
toch nog terug en kopen ieder 2 kinderboeken. Pa kan dan niet achterblijven en komt een 
kwartier later een boek over Stalin, dat hij kennelijk gespot heeft, alsnog kopen. Waartoe 
een toevallige ontmoeting met onze BM kan leiden!

Tot slot
Hoewel september en zeker oktober rustiger zullen zijn dan de afgelopen maanden, ho-
pen we nog veel mensen blij te kunnen maken met mooie boeken voor spotprijzen. Om 
onze omzet t.b.v. de doelen waarheen de opbrengst gaat verder te verhogen. En verdere 
bijzondere ontmoetingen met bezoekers te hebben.
Uw suggesties over, vragen naar en aanbod van boeken blijven welkom en ontvangen 
we graag.
De boekenmarktclub

 

Geloven in moeilijke 
tijden
leesgroep met 
dr. Noëla Polet 
Het is goed om tijd vrij te ma-
ken en samen met anderen te 
praten, te denken en op zoek 
te gaan naar antwoorden op 
levensvragen. Hoe kunnen we 
ontsnappen aan gedachten, 
opvattingen en oordelen die 
ons beknellen? Hoe kunnen we 
aankijken tegen een wereld en 
een bestaan dat voortdurend 
veranderd?  Wat is Gods plan 
met deze schepping waar wij 
als mens deel van uitmaken? Is 
het mogelijk om de spirituele 
kant van ons bestaan op een 
betekenisvolle en bevredigen-
de manier verder te ontwikke-
len en vorm te geven?

Afgelopen jaar heeft dr. Noëla 
Polet leeskringen geleid in Ter-
neuzen, Haamstede, Goes en 
Middelburg vanuit het thema: 
‘Geloven in Moeilijke Tijden’. 
In september 2023 start een 
nieuwe ronde in Middelburg. 
Het boekje van Jozef de Ke-
sel wordt dan als uitgangpunt 
genomen. Het is de bedoe-
ling om één keer per maand 
bij elkaar te komen op een 
vaste dag in het secretariaat 
van de H.H. Petrus en Paulus-
kerk, Lombardstraat 3 in Mid-
delburg. De exacte dag en de 
aanvangstijd worden in over-
leg met de deelnemers tijdens 
de kennismakingsbijeenkomst 
vastgesteld. Deze is op maan-
dag 18 september 2023 om 
16.00 uur.  

Heeft u belangstelling om aan 
deze leesgroep deel te nemen, 
stuur dan een e-mail met uw 
naam en telefoonnummer aan 
secretariaat@rkwalcheren.nl of  
poletnj@zeelandnet.nl
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Stand van zaken Thuisgevers augustus 2023 

Beste mensen,  
Wat wordt er meegeleefd met het project Thuisgevers! 
Tussen vele Koorkerkers is dit een belangrijk gespreksonderwerp en daar zijn wij als be-
stuur alleen maar blij mee. Voor diegene die de informatie van het afgelopen half jaar 
hebben gemist eerst een kleine terugblik. Daarna de stand van zaken op dit moment. 
Wij hechten er veel waarde aan u goed op de hoogte te houden en hebben u dat ook 
toegezegd in onze presentatie tijdens de ALV van 31 mei jl. 
 In oktober 2022 bereikte ons een verzoek van de Raad van Kerken of alle kerken in 
Nederland zouden willen gaan onderzoeken of er ruimtes beschikbaar gesteld kun-
nen worden aan statushouders. Statushouders hebben de asielprocedure doorlopen 
en mogen zich gaan vestigen in Nederland. Op dit moment wonen zij in asielzoekers-
centra en houden daar de plaatsen bezet voor nieuwe vluchtelingen. Er is een nijpend 
tekort aan woningen, met grote gevolgen. Belangrijk te vermelden is dat deze men-
sen, ondanks het feit dat ze uitgeprocedeerd zijn, niet kunnen gaan werken en geen 
opleiding kunnen gaan volgen omdat ze geen aantoonbaar woonadres hebben. Het 
woonadres van het asielzoekerscentra mogen zij niet gebruiken. Zij zouden enorm 
geholpen worden als ze een tijdelijk woonadres kunnen aandragen van waaruit zij de 
arbeidsmarkt op kunnen.  
Dit verzoek heeft tot veel discussie geleid in het bestuur. Vanuit ons beleidsplan voelen 
wij de noodzaak deze vraag te onderzoeken. Naast ons neerleggen, of bij voorbaat met 
nee beantwoorden, zou ons een beschamend gevoel geven. Daarnaast begrepen wij 
dat dit laatste wel het geval is bij de ons omringende kerken. Niemand heeft gehoor 
gegeven aan dit verzoek. 
Op 31 mei, tijdens de ALV hebben wij met teksten en beelden het verzoek naar u over-
gebracht. Wij wilden dit gedragen weten door velen en hebben om input gevraagd om 
ons te voorzien van gedachtegoed hierover. Met dankbaarheid kijken we terug op de 
ingevulde flapovers waar voor- en nadelen benoemd werden. Ook de zondag erna en 
in de weken die volgden schreven mensen ons, waarvoor veel dank!  
Het steunt ons enorm in ons pogen het volgende te realiseren: 
• Een woonadres voor twee statushouders. Hiervoor willen wij de ruimte boven de 
 keuken en de consistorie beschikbaar stellen.   
• Een maximale gebruiksduur van twee jaar. Bij eerder vertrek, kunnen er twee 
 nieuwe mensen gebruik van maken. Mocht er na een half jaar al doorstroming 
 plaatsvinden zouden zelfs 2+2+2+2 mensen, samen 8 mensen, geholpen zijn.  
• Een eigen keuken, toilet en douchegelegenheid op de bovenverdieping.  
• Een eigen doorgang van buitenaf zodat de consistorie en de keuken niet toegan-
 kelijk hoeven te zijn.  
• Een begeleidersgroep die deze mensen helpt bij het zoeken naar werk en het
 zoeken naar een eigen woning. 

Huidige stand van zaken: 
Zoals u in de vorige Vierpas hebt kunnen lezen, hebben we een werkgroep Thuisgevers 
opgericht. Deze groep bestaat uit mensen met veel kennis van zaken op de verschillen-
de gebieden en daarnaast de positieve bereidheid hebben om dit plan te onderzoeken. 
En daar komt heel wat bij kijken! Voor u op een rijtje: 
• De gemeente Middelburg staat erg positief tegenover dit initiatief. Zij zijn bereid 
 alle medewerking te verlenen. (de Provincie is zeer verrast en met de Koorkerk als 
 voorbeeld zijn zij zelf op zoek gegaan naar lege kantoorruimtes in hun eigen 
 gebouwen.) 
• Het COA stelt een bedrag beschikbaar van 5000 euro per plaatsing per persoon
  waarvan een gedeelte huur is en een ander gedeelte besteed kan worden aan de 
 verbouwing van bovenstaande. Hiermee zal het geheel zoals het er nu naar uitziet 
 dekkend zijn voor de te maken kosten. Ook de gemeente Middelburg draagt bij, 
 zij krijgen het geld van de Centrale Overheid. 
• Voor de verbouwing zijn plannen gemaakt die met deskundigen besproken zijn. 
 Omdat dit gebouw onder monumentenbeheer valt, wordt er scherp op toegezien
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  dat er geen onomkeerbare zaken gerealiseerd worden. Kritisch maar positief 
 meedenkend. 
• De brandweer heeft een plan geschreven met de nodige aanbevelingen waardoor 
 e.e.a. zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Een hele lijst maar niet onoverkomelijk. 
• Een omgevingsvergunning is aangevraagd. 
• Het gesprek is gevoerd met de Provincie, waarbij zij het recht van overpad erkennen
  en er aan werken dat de statushouders ten alle tijden via de poort het halletje kunnen
  betreden. (halletje onderaan de trap) 
• In dat halletje zal een afscheiding geplaatst worden waardoor de consistorie en de 
 keuken afgesloten zijn van de toegang. 
• Voor de kinderen die tijdens een dienst meekomen, kan een nieuwe speelplek 
 gerealiseerd worden in de consistorie. Daar zou een grote kast gezet kunnen worden
 met spelletjes, knutselspullen enz. 
• De mogelijkheid voor predikanten om een nacht van tevoren vast in Middelburg te
 slapen kunnen we aanbieden met een B@B of een verzoek aan Koorkerkers wie deze
  nacht een logeerplaats kan aanbieden. Net als in het verleden gebeurd is. 
• Het missen van een uitwijk vergaderplek boven is op te vangen door de agenda goed
  te gebruiken. En eventueel in de kerk zelf te vergaderen mocht er toch een dubbele
  boeking zijn in de consistorie. 

Tot slot.
Hoe gaan we om met reële zorgen en bezwaren/ andere suggesties? 
Er zijn mensen die vinden dat Moslims niet in een Christelijke kerk ondergebracht moe-
ten worden. Als bestuur zien wij hier geen probleem omdat de bedoelde ruimtes van 
oorsprong de zolderverdieping is van de kosterswoning. De kerkzaal komt hierbij niet in 
beeld. Overigens kunnen wij een voorkeur kenbaar maken voor statushouders met een 
bepaalde achtergrond. 
Mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van de ruimtes. Met het zien van de 
verbouwingstekeningen denken wij voor max. twee mensen genoeg ruimte te creëren 
om een aantal maanden in te vertoeven. Alle ruimtes die aangeboden worden zullen 
absoluut vele malen beter zijn dan in de A58. En laten we niet vergeten dat dit een door-
stroommogelijkheid is, niet een vaste woonplek! 
De suggestie is gedaan om een etage te huren in de stad of een eengezinswoning te 
kopen. Wij vinden dit een heel erg goed plan en willen op de lange termijn ons hierin 
verdiepen. Het zou prachtig zijn als we dit samen met de Nieuwe Kerk zouden kunnen 
vormgeven. Op dit moment is dit laatste niet mogelijk en dat vinden we erg jammer. 
Daarnaast is het woningaanbod ook beperkt. En heeft dit plan toch wel grote financiële 
consequenties.  
Er zijn mensen die hun oprechte zorg en angst hebben gedeeld over vreemdelingen. 
Wat gebeurt er als zij zich misdragen, dingen stelen of kapot maken? Als ze over grenzen 
gaan die wij niet willen? En laten we eerlijk zijn, deze angst herkennen we allemaal. Maar 
toch weten we ook dat dit plan een kans moet krijgen en we, door goed te luisteren naar 
elkaar, misschien wel wat angst weg kunnen nemen. En mocht het niet goed gaan dan 
stoppen we met dit project, dan is het maar zo… 
Rest ons heel veel dank uit te spreken voor alle mensen die, op welke manier dan ook, 
bezig zijn geweest hier, tot zover, handen en voeten aan te geven. Jullie meeleven, alle 
uren aan tijd en meedenken waarderen wij enorm. Mochten er vragen zijn of onduidelijk-
heden, benader ons dan. Samen kunnen we elkaar helpen het goede te doen. 
Het uitzoeken van alle regelgeving is bijna ten einde. De volgende stap, het uitvoeren 
van de werkzaamheden begint te gloren. Of we deze stap kunnen gaan zetten staat in de 
toekomst geschreven. 
In de volgende Vierpas meer. Wordt vervolgd! 

Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 
Teus Baars, voorzitter 
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De glorie van de kleine cellen -rebellie tegen de macht 
van het getal
Door: Wim Jansen / Bron: https://ongrond.nl – platform voor inspiratie in 
contemplatie en mystiek

Afgelopen zondag ging ik weer voor in een kleine PKN-gemeenschap. Voor een gezelschap van 
welgeteld 12 hoorders. Het doet me denken aan een uitspraak van Remonstrants hoogleraar 
Christa Anbeek in haar boek Kwetsbaarheid omhelzen over “…het laatste groepje schipbreukelin-
gen dat zich op deze grijze zondagochtend had verzameld en zich vastklampte aan iets wat allang 
voorbij was.” Maar hoe totaal anders is mijn ervaring!

Zo geheel anders
Ik heb het boek niet gelezen en ga dat ook niet doen. De weergegeven citaten in de recensie van 
Bert Altena op www.Nieuwwij.nl ontmoedigen me te zeer. Bijvoorbeeld als Anbeek schrijft: “Afge-
peigerd en ontgoocheld stapte ik een paar uur later weer in de auto en reed door de nog steeds 
stromende regen naar huis. Hoe lang nog voordat ook hier de laatste kerkganger de deur zou 
dichttrekken?”
Als vrijzinnig voorganger word ook ik niet verwend met volle kerken, blakend van jeugd en vi-
taliteit. Ook als ik voorga in ‘gewone’ PKN-kerken signaleer ik krimp en het ontbreken van jeugd. 
Maar ik ervaar het zo geheel anders dan Anbeek. Nooit, nooit en te nimmer voel ik mij “afgepeigerd 
en ontgoocheld”. Integendeel, voorgaan geeft mij energie. En ik merk dubbel en dwars dat deze 
energie ook mijn hoorders bezielt. Juist het voorgaan in zo’n kleine gemeenschap stemt mij vrolijk.
Rara, hoe kan dat?

Bezieling
Het heeft allereerst te maken met de eigen bezieling. In mijn reisverslag Hellup!! Ik zoek een mens – 
en God omschrijf ik hoe “ik geïnspireerd werd door de dienst waarin ik zelf mocht voorgaan. Begrijp 
me goed, niet door mijn eigen formuleringen, maar door het GROTE ENE, dat mij altijd weer in vuur 
en vlam zet – en daarmee anderen. Ik voelde weer hoe die heerlijke gloed bezit nam van ons allen 
in dat kerkzaaltje”.
Het gaat niet om mij noch om mij als spreker, maar om datgene wat jou bezielt. Als je de urgentie 
en relevantie van je verhaal ervaart doet het er niet toe of dat voor tien grijze vrouwen en één 
man is, of voor duizend jongvolwassenen. Wat mij opvalt is juist dat die enkele bezoekers vaak zo 
zelfbewust en sprankelend reageren. Zij hebben er immers heel bewust voor gekozen om de parel 
te vinden in deze sobere entourage. 
Zo ook in de viering van zondagmorgen – die echt model staat voor andere vieringen. Ik kan niet 
ontkennen dat, toen ik het weinig uitstralende clubje zag – een beetje verloren in die grote kerk 
– mij even de malaise van Anbeek bekroop. Maar ik weet inmiddels hoe je je kunt vergissen in 
mensen en liet mij meenemen in de stroom van binnenuit. Na afloop, bij de uitgang,  stonden de 
individuen op uit dat grijze clubje en spraken afzonderlijk hun geraaktheid uit. En zo geheel anders 
dan wat zij als groepje hoorders uitstraalden profileerden zij zich als bewuste, vaak nog vitale ou-
deren, die zich graag laten inspireren door – nee, niet door iets wat al lang voorbij zou zijn – maar 
door een energieke, ons overstijgende werkelijkheid.

Iets wat allang voorbij is?
En nee, zij klampen zich niet vast aan “iets wat al lang voorbij is”. Het getuigt van verregaande 
onderschatting om kerkgangers daarvan te betichten. In Volzin betoogde Anbeek: “We hebben 
vanuit de traditie nog wel iets aan te bieden, maar sorry hoor, dat is dan niet Jezus.” 
Daar stem ik als vrijzinnig mysticus van harte mee in! Maar ik wil dan ook juist ten volle inzetten bij 
datgene wat we vanuit de tradities – want niet alleen de christelijke traditie – nog wel te bieden 
hebben. Dat is een radicaal leven vanuit de Liefde. Dat is het universele GROTE ENE, dat mij nog 
altijd in vuur en vlam zet. En dat in deze verschrikkelijke, kille wereld niet genoeg geleefd, beleefd, 
verkondigd en bezongen kan worden.
En Jezus dan? Jezus is in mijn beleving de vleesgeworden Liefde, ook dienstbaar aan dat GROTE 
ENE, zoals hij overigens ook zelf zijn positie vaak relativeerde in het licht van zijn Bron, de ‘Vader’. 
Het is een van de grote misverstanden van de christelijke traditie dat hij is vergoddelijkt. Zijn stem 
mag een stem zijn naast de vele andere stemmen van liefde uit de tradities.  
Dat ENE, dat is niet iets ‘wat al lang voorbij is’. Het overstijgt alle kerkelijke vormen en christendom 
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en überhaupt alle religie, maar tegelijk bieden die alle nog wel symbolen en metaforen om het tot 
uitdrukking te brengen. Ook als de kerk een vergrijsd, gemarginaliseerd groepje schipbreukelingen 
lijkt. Lijkt – want dat zijn ze bepaald niet. Ik proef daarentegen zelfbewustzijn, vrijheid, zelfstandig 
denken en ja, jeugdig elan.
En vooral ook honger naar de essentie van het leven. Lieve collega’s, laten we dat dan ook brengen. 
Een vrouw van middelbare leeftijd, vroeger kerkelijk zeer meelevend, vertelde me dat ze nooit meer 
ging. ‘Want’, zei ze, ‘als je nou elke week naar een groenteboer gaat en die heeft elke keer weer niet de 
groente die je nodig hebt, dan ga je op den duur niet meer naar die groenteboer.’
Wij hebben, ook als vrijzinnigen en PKN, goede, gezonde groente in huis, laten we die dan ook lev-
eren met gulle handen!

Vergrijzing
Al vanaf mijn jeugd wordt er geklaagd over de vergrijzing in de 
kerk en het ‘probleem’ van de jeugd. Ik moet bekennen dat ik mij 
ook bezondigd heb aan inspanningen om dit probleem op te los-
sen. Tot ik mij realiseerde dat we het ontbreken van kinderen en 
jongeren helemaal niet erg hoeven te vinden. Een medesenior zei 
me laatst: “We moeten eens ophouden met dat gezeur over kin-
deren en jeugd in de kerk. Kinderen moeten spelen en jongeren 
moeten leven. De kerk is iets voor ouwe lullen net als jij en ik. Het 

is een kwestie van levensfase. Op onze leeftijd ga je pas echt nadenken over God en leven en dood.”
Dat is natuurlijk zwaar gechargeerd. In ieder geval was ik zelf in mijn jeugd de uitzondering op deze 
regel. En ik ontmoet nog steeds jongeren met belangstelling voor levensvragen en zelfs voor mystiek. 
Maar het kan wel kloppen wat de kerk betreft. Van oudsher heeft de kerk zichzelf te belangrijk wil-
len maken in de levens van mensen gedurende hun hele leven. Laat kinderen en jongeren met rust.
Ook de vergrijzing in de vrijzinnigheid wordt altijd als een probleem gezien, terwijl het volkomen 
logisch en natuurlijk is. Een grijze dame uit de PKN vroeg mij om voor te gaan in een dienst. Toen ik 
meende haar te moeten waarschuwen voor mijn vrijzinnigheid zei ze: “Naarmate ik ouder word, word 
ik steeds vrijzinniger.”
Ik zie het overal om me heen, vrijzinnigheid als vrucht van de ouderdom. “Rechts onderin begonnen,” 
zei een collega, “links bovenin geëindigd.” Zo gezien is het niet meer dan logisch dat vooral vrijzinnige 
kerken uit grijze hoofden bestaan. Ook mystieke beleving komt trouwens meestal pas met de jaren. 
Daarom, wees trots op de vergrijzing! 
      

Tegen de macht van het getal
Vaak als ik voorga in weer zo’n qua aantal bescheiden gezelschap verontschuldigt men zich van te 
voren: “We zijn maar met een klein kluppie, hoor…” Met alle liefde probeer ik dit schaamtegevoel weg 
te nemen door te zeggen: “Het is fijn om hier voor te gaan. Het zijn de kleine cellen als deze die van 
grote betekenis kunnen zijn, juist voor een samenleving die alleen maar geilt op getalsmatig succes.”
Dat laatste formuleer ik dan netter, wees gerust. Maar ik bedoel het wel zo. En nee, niet om van de 
nood een deugd te maken, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat kerk en religie tegencultuur be-
horen te zijn. Dat ze beter af zijn in de marge dan in het brede, succesvolle centrum. Dat de parel beter 
bewaard wordt in de kleine cellen dan in de stampvolle, vitale geloofsgemeenschappen. 
Ze zijn glorieus, die kleine cellen van stilte, Liefde, bewustwording. Ik ben altijd weer aangenaam ver-
rast door de sprankelende mensen die ik er aantref. Niks schipbreukelingen…
Ik zou mij pas echt zorgen gaan maken als ik volle zalen zou trekken – wees niet bang, dat gebeurt 
niet. Zoals ik ook achterdochtig zou worden als mijn boeken bestsellers zouden zijn. Wees niet bang, 
dat gebeurt niet. Maar echt waar, dan pas zou ik gaan denken: “Hm… ik doe geloof ik iets fout.” Veel 
belangrijker dan de verkoopcijfers zijn voor mij de individuele reacties en vooral wie door het boek 
geïnspireerd worden, niet hoeveel.
De meerderheid heeft vrijwel altijd ongelijk.
Geloof in wat je inspireert. Geloof in wat je doet. En laat je niet meeslepen door de macht van het 
getal. Stel er een eer in dat je als steeds uitzonderlijker wordende kerkganger of kloosterling of een-
zaat tot de minderheid behoort. Dat je met Kurt Cobain, de veel te jong overleden zanger van de 
rockgroep Nirvana, kunt zeggen: “I’m not like them.”  

(met dank aan Joop Tillema – de redactie)
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2023-2024 – 2e deel januari t/m april 2024 
(1e deel september t/m november 2023 zie Vierpas van juli/augustus))

23 januari 2024
De heer Johan Antheunisse is als ‘loopjongen’ begonnen bij verschillende Middelburg-
se bloemisten. Na de tuinbouwschool heeft hij de bloemist-opleiding gevolgd in Aals-
meer met daarna een hoveniersopleiding met tuintekenen. Omstreeks de tachtiger jaren 
de opleiding voor natuurgids voltooid waarmee hij nu de meeste tijd doorbrengt. Zo 
geeft hij rondleidingen in verschillende natuurgebieden maar ook in de stad. De laatste 
jaren verweeft hij de natuur, cultuur en historie met elkaar omdat we allen een onder-
deel van die natuur zijn.
De titel van de lezing: Even bomen..
Even bomen over bomen. Volgens het woordenboek is dat gezellig, keuvelend uit-
voerig praten. Bomen en mensen zijn al vele eeuwen met elkaar verbonden.
Ooit zei eens iemand; “Het lijkt zo gewoon maar zonder bomen zijn we geen mens” en dit 
zegt al heel veel over bomen. Misschien heeft u de afgelopen zomer wel eens de scha-
duw opgezocht van een boom. Dan merkte je al gauw hoe verkoelend en ontspannend 
dat kan zijn. Maar bomen hebben nog meer waardevolle eigenschappen.
Vroeger was onze hele volksgeneeskunde afhankelijk van de bomen.  
Het zijn ook goeie klimaatbeheersers en we zijn er veel meer van afhankelijk dan we be-
seffen. Ze werken verkoelend omdat ze meer water opnemen dan nodig is en dit komt 
via het blad terug, wat wij als verfrissend aanvoelen. Ze beschikken over een uniek sys-
teem om zelf zuurstof te maken en waar wij voor een klein gedeelte van meeprofiteren.
Maar het allergrootste voordeel van bomen is, dat ze de lucht kunnen zuiveren tot wel 
meer dan 50 procent. En tenslotte - en niet de minste - verfraaien bomen onze omge-
ving. We kunnen ons allemaal wel een boom voor de geest halen die er vroeger ook al 
stond en waar verre familieleden ook al onder poseerden. Het zijn kostbare erfstukken 
die we moeten blijven koesteren.  Ook op Walcheren zijn bomen altijd al een belangrijk 
gebruiksvoorwerp voor het boerenleven geweest.
Bomen zijn ook altijd te bewonderen met in ieder seizoen een andere schoonheid. Ze 
gaan altijd maar door, nooit gestrest of overhaast en alles op zijn tijd. Misschien dat ze 
hierdoor wel zo oud kunnen worden.  Op deze middag komen een aantal verschillende 
bomen uit de Middelburgse omgeving aan bod.  

27 februari 2024
De heer Bob Latuheru (1943) kwam in 1951 uit Ambon in Nederland aan. Hij ging in 
Middelburg naar de Christelijke Kweekschool en was daarna als leerkracht werkzaam 
aan de Mytylschool Zonneveld in Oostkapelle. In die periode studeerde hij Onderwijs-
kunde/orthopedagogiek in Tilburg, werd directeur van de Mytylschool en vertrok na vier 
jaar naar het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland.
In deze periode leidde hij experimenten en projecten, gericht op sociale integratie.
Daarnaast was hij hoofddocent bij het seminarium voor orthopedagogiek en later nog 
docent aan de MO opleiding pedagogiek. Op 61-jarige leeftijd met pensioen gegaan om 
meer tijd en ruimte te hebben voor zijn vrijwilligerswerk, namelijk het opzetten en uitvoe-
ren van ontwikkelingsprojecten binnen het kader van de stedenband Vlissingen-Ambon.
De titel van zijn lezing: Ontwikkelingssamenwerking in deze tijd
Ontwikkelingshulp is van alle tijden en het hoort bij mensen. Tegenwoordig spreken we 
eerder over ontwikkelingssamenwerking, omdat men bij ontwikkeling uitgaat van ge-
lijkwaardigheid in plaats van een donor en een ontvanger. Er zijn vele vormen en stra-
tegieën van ontwikkelingshulp, internationale en nationale organisaties, ministeries, 
kerkgenootschappen, bedrijven, stichtingen. Het is een boeiend veld van manieren van 
je verantwoordelijk voelen voor elkaar... Ik wil het hier hebben over: elkaar bijstaan op 
lokaal niveau, namelijk via een stedenband. Vlissingen heeft een stedenband met de ge-
meente Ambon in Indonesië. Vanuit een gedeeld verleden uit de koloniale tijd  hebben 
de bevolkingsgroepen wel met elkaar te maken gehad. Met name in de jaren na de 2e 
Wereldoorlog, waar Indonesië streefde naar zelfstandigheid, brak de tijd van de Politio-
nele acties aan.
Heel veel Molukkers waren in dienst van het KNIL, en vochten dus voor de Driekleur, met 

Inleveren kopij voor 
de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken 
voelt bij de Koorkerkge-
meenschap kan informatie-
ve, inspirerende en verbin-
dende artikelen aanleveren 
voor de Vierpas. 
De Vierpas van oktober ver-
schijnt omstreeks 1 oktober 
2023. 
U kunt uw artikel tot uiter-
lijk 22 september 2023 per 
e-mail inleveren bij de re-
dacteur, Adrie le Clercq. Zijn 
e-mailadres is:  
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te 
plaatsen beeldmateriaal 
graag in een aparte e-mail 
of bijlage. 
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overtuiging. Na die periode was er geen aanvaardbare plaats voor deze Molukse KNIL-
militairen in Indonesië. Sinds 1951 wonen zij verspreid in Nederland, waaronder in Vlis-
singen. Vanwege een actieve houding van de Zeeuwse Molukkers in Vlissingen en een 
betrokken en meelevend gemeentebestuur, ontstaat in 1996 een stedenband tussen 
Vlissingen en Ambon. Een waarachtige Stedenband, die al 27 jaar bestaat en nog steeds 
doorgaat, met het doel elkaar te helpen, daar waar het nodig is. Op regionaal niveau, van 
gemeente tot gemeente, waar de gemeenschap aan meedoet, instituten en bedrijven 
bij betrokken worden en waar concrete resultaten tastbaar zijn. Er staat al een volwaar-
dige oogkliniek op Ambon met de naam…..“KLINIK MATA AMBON - V!ISSINGEN”. In de 
volksmond: klinik mata A-V. Ieder doet het zijne om de wereld iets aangenamer te maken 
voor elkaar….

26 maart 2024 
Mevrouw Emmy de Kraker-Pauw is 42 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Zij is 
begonnen als leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarna o.a. als docent/onderwijs-
kundige in het voortgezet en speciaal  onderwijs gewerkt, als pleidingsmanager in het 
Hoger Beroeps Onderwijs (Hogeschool Utrecht) en als projectleider, onderzoeker en on-
derzoeksbegeleider van afstudeerprojecten bij het Lectoraat Onderwijsexcellentie (HZ 
University of Applied Sciences).
In 2018 is ze gepromoveerd aan de Faculteit Gedragswetenschappen - afdeling  onder-
wijsneurowetenschappen - van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift
“Beliefs Behind Behaviour” gaat over de rol die onze ideeën omtrent intelligentie en her-
senen spelen bij ons gedrag. Ze geeft lezingen over onderwerpen betreffende hersenen 
en gedrag, neuromythes, enz. 
Emmy is als vrijwilliger lid van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. Deze raad ad-
viseert het College van B&W over de beleidsstukken binnen de gehele breedte van het 
sociaal domein. Maar de meeste tijd en energie gaat met veel plezier zitten in het vrijwil-
ligerswerk bij de Voedselbank Walcheren. Sinds 2008 is ze voorzitter van het bestuur, en 
vanuit die hoedanigheid verzorgt ze presentaties op scholen, en allerlei organisaties en/
of instellingen.
Titel van de lezing: “Voedselbank Walcheren”
Het werk van de Voedselbank Walcheren is en blijft noodzakelijk, ook hier bij ons op 
Walcheren. In deze presentatie wordt o.a. ingegaan op de doelstellingen van de voedsel-
bank en krijgt u een indruk van alle werkzaamheden die de vrijwilligers (+/- 85!) door de 
week heen verrichten, teneinde op elke vrijdagochtend onze cliënten van levensmidde-
len te kunnen voorzien. Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. 
Maar ook een uitstapje naar de invloed van armoede op de ontwikkeling van het brein 
behoort tot de mogelijkheden!

23 april 2024
De heer Raymond Driessen(1943) heeft na de HBS-b afgerond te hebben in Winterswijk 
de opleiding  architectuur in Delft afgerond. 
Hij werkte bij een Nederlands bureau dat luchthavens ontwerpt over de gehele wereld. 
Zijn taak werd het ontwerpen van luchthavengebouwen in het Midden Oosten, Zuid-
Oost Azië en na de omwenteling ook in Oost Europa.
Luchthavens in het Midden Oosten en Azië omvatten ontwerpen van allerlei gebouwen 
voor passagiersafhandeling, technische diensten, verkeerstorens etc.,  maar ook neder-
zettingen, ontvangstgebouwen voor lokale heersers. 
De titel van de lezing is: ”Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwer-
pen van gebouwen in diverse culturen.” 
Het ontwerpen van gebouwen in het Midden Oosten en Azië is niet alleen een ontmoe-
ting met de traditionele architectuur, die nog steeds een belangrijke rol speelt . Maar 
is ook een confrontatie met de grote verschillen in de culturele achtergronden van op-
drachtgevers. Deze verschillen bepalen niet alleen het ontwerp en aanpak van proble-
men, maar vooral de omgang met elkaar. In hoeverre speelt de lokale hiërarchie een rol ? 
Waarop moet de nadruk gelegd worden bij de presentatie van een ontwerp? In de lezing 
wil ik vertellen over enige ervaringen hiermee. 

Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!

Mededelingen
Omdat ons ledental door de 
jaren heen wat geslonken 
is vanwege ouderdom en 
overlijden zijn wij op zoek 
naar nieuwe leden. Iedereen 
is welkom!!
De bijeenkomsten vinden 
net als vorig jaar plaats elke 
4e dinsdag van de maand.
We komen bij elkaar in 
Café Willem, Wijkcentrum 
Hof van Buren, Oranjelaan 
17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een 
gezamenlijke lunch (die 14,95 
euro kost) om 12 uur en daar-
na start de lezing om 13.00 
uur tot ongeveer 14.00 uur.
Als u mee wilt lunchen wilt 
u dit dan opgeven bij Al-
bert de Visser devisseraj@
zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 
10.30 uur voorafgaand aan 
de lezing.
Verder heeft de penning-
meester uw contributie voor 
het volgend seizoen weer 
nodig.
De contributie voor het sei-
zoen 2023 – 2024 bedraagt 
dit seizoen 35 euro per lid.  
Wilt u dit zo spoedig moge-
lijk overmaken op rekening-
nummer 
NL90SNSB0705787125 t.n.v. 
N.M.C. Immink- Vroomen 
Middelburg 
Niet- leden zijn bij elke le-
zing welkom!
Kosten om een lezing bij te 
wonen zijn voor hen 7 euro. 
Wel graag vooraf aanmel-
den bij Albert de Visser of 
José Viveen.  
Voor verdere informatie 
José Viveen secretaris 0118-
593312 jviveen@zeeland-
net.nl 
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Collecteopbrengsten juli 2023
Het is fijn u weer inzicht te geven wat de collectes in juli hebben opgebracht. De col-
lectes van 2, 16, 23 en 30 juli sluiten aan bij het jaarthema ‘vluchtelingen’.  
2 juli Migranten Indonesië € 208
9 juli Algemene diaconie € 133,70
16 juli Jongeren in Israël leren over mensenrechten € 108,75
23 juli Tent of Nations € 269,75
30 juli Mensen zonder papieren € 357,30
Er is ook nog een gift ontvangen voor een in juni gehouden collecte voor Hulp aan 
Oekraïne van € 50.

Voorgenomen collectes voor september 2023
3 september - Algemene diaconie
Collecte voor de diaconale kosten van de Protestantse Gemeente Middelburg (die we 
samen met de Nieuwe Kerkgemeente vormen).

10 september - Actie sociale minima
Met sparen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Eind dit jaar hopen we met verschil-
lende kerken sociale minima een bijdrage te kunnen geven, zodat ook zij de eindjes 
aan elkaar kunnen knopen. Erg belangrijk omdat armoede toeneemt.

17 september - Mensen zonder papieren, jaarthema ‘vluchtelingen’ 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en 
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstan-
digheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk 
in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede 
in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, 
worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. 
Meer lezen: https://kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte 
of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp 
ongedocumenteerden. 

24 september - Sint Nicolaasactie
Heeft u de eerste pepernoten al in de supermarkten gesignaleerd? Niet voor alle kinde-
ren is het vanzelfsprekend iets van de sint te ontvangen. Binnen de PGM (die we met de 
Nieuwe Kerkgemeente vormen) stellen we begin december voor de kinderen (in gezin-
nen die krap bij kas zitten) Sint Nicolaaszakjes samen. De groep kinderen die voor deze 
verrassing in aanmerking komt, groeit. Op initiatief van de Koorkerkgemeenschap zul-
len ook de kinderen van statushouders een presentje ontvangen. U krijgt ook weer de 
kans om voor dit doel chocoladeletters in te leveren, daarover krijgt u later een seintje.
José Baars

Kerkbalans / vrijwil-
lige bijdragen 2023: 
herinneringen komen 
er aan

Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat de respons op 
Aktie Kerkbalans begin dit 
jaar hoog is geweest. Zes 
van de tien brieven zijn ge-
retourneerd met daarin een 
belofte. Jammer genoeg zijn 
de toegezegde bedragen la-
ger dan vorig jaar: 
€ 51.000 ten opzichte van 
€ 64.000 vorig jaar. Dat is een 
behoorlijk verschil. Toch heb 
ik een stille hoop dat het be-
grote bedrag van € 59.000 
wel gehaald gaat worden. Er 
zijn veel mensen die zonder 
formulier geven en verder 
zijn er ook mensen die nog 
in december van een jaar 
alsnog een substantiële bij-
drage overmaken.
Er zijn natuurlijk ook Koor-
kerkers die nog niet hebben 
bijgedragen of niet gewend 
zijn bij te dragen, om wat 
voor reden dan ook. Hen 
willen wij over enkele weken 
een vriendelijke herinne-
ring sturen. Wij hopen dat u 
daarop dan reageert, ook als 
de omstandigheden zo zijn 
dat u liever niet bijdraagt. 
De kerkelijke bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld, is ook 
nodig, maar is en blijft vrij-
willig.
Joep de Valk,
penningmeester
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Hemelse luchten

Zo langzamerhand begint het vertrouwd te voelen: mijn nieuwe werkplek en mijn 
onderkomen. Een heerlijke kamer is het, in de Latijnse School, vol licht en vooral lucht. 
Mijn beide ramen laten, naast daken en kerktorens, vooral veel lucht zien. En wolken. 
Het is fascinerend om daar een poos naar te staren. Je te verwonderen hoe zo’n grote 
hoeveelheid waterdamp bij elkaar blijft. En wat een veelheid aan vormen!
Scherp afgetekend zijn ze soms, en tegelijk rond en zacht. 
Aanraakbaar lijken ze ook, en heel dichtbij. 
Maar op een andere manier dan al het andere dat we onder handbereik hebben. 
Bijzonder ook, hoe ze snel van vorm kunnen veranderen. En hoe je er soms een afbeel-
ding in denkt te zien. Heel even maar, dan neemt de wind die weer mee. 

Zo omschreven klinkt de wolkenwereld haast mystiek, als van een andere werkelijkheid.
Ja, ‘goddelijk’. Dat dachten de Bijbelschrijvers misschien ook wel toen ze de hemel aan-
schouwden en kwam zo die metafoor van een wolk in de verhalen in het Eerste Testa-
ment terecht. God die meegaat, omgeven door een wolk. 
Als schaduw tegen de hitte, als lichtkolom in de nacht. Als nabije, doch toch onaanraak-
bare; als mysterieuze entiteit. Als geheim dat met ons onderweg is.

Er bestaat zoiets als de Cloud Appreciation Society. Een groep mensen die zich toelegt op 
het bestuderen, en vooral waarderen van wolken. De leden beschrijven en fotograferen 
hun vormen en hun bewegingen… Je kunt er een app bij downloaden en elke dag een 
foto van een bijzondere wolk toegestuurd krijgen. Met daarbij de reflecties van de fo-
tograaf. Ik ga mij er de komende tijd eens in verdiepen.

Terwijl ik dit schrijf kleurt de avondzon mijn kamer rozerood. 
Een prachtig schouwspel die mij haast optilt vanuit mijn zolderkamer. 
Ik vond deze dichtregels van Hans Andreus die daar zo mooi bij lijken te passen:
Elly van Kuijk-Spaans

De scholen beginnen 
– fiets jij mee?

Ook voor kinderen van 
vluchtelingen beginnen 
de scholen weer. Voor de 
kinderen die tijdens de zo-
mervakantie nieuw bij het 
AZC zijn gekomen een hele 
verandering. Kinderen in de 
leerplichtige leeftijd gaan 
sowieso al vlot na aankomst 
in het AZC Middelburg naar 
het Taalexpertisecentrum 
(TEC) voor het leren van Ne-
derlands en te integreren in 
ons onderwijs. De kinderen 
kunnen fietsen, maar ken-
nen de route door Middel-
burg en de verkeersregels 
nog niet goed. Wie kan en 
wil op ‘oproep’ de eerste 
paar dagen al fietsend bege-
leiden van het AZC (Laurens 
Stommespad) naar TEC (Ne-
derstraat) en/of ‘s middags 
terug? 
Zeg jij ‘ja’ dan komt je naam 
op een lijst met vrijwilligers 
te staan. Als er een of enkele 
nieuwe kindjes komen, dan 
belt het TEC of je kans ziet 
mee te fietsen. Je bent vrij 
om dan ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, 
want soms heb je zelf plan-
nen.

Meer informatie: 
José 0651070297 of per 
e-mail josembaars@live.nl. 

Er drijven maar wolken over
wolken van grijs en wit
wolken waar licht op ligt
ik kan aan de wolken geloven

Er drijven maar wolken over
wolken van langzaam op reis
wolken van grijs en grijs
ik moet aan de wolken geloven

Ik kijk maar ik kijk maar naar
ik kijk naar de wolken te kijken
begin op de wolken te lijken
ik drijf als een wolk de hemel 
weet waar
Hans Andreus
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Inleveren kopij voor 
de volgende Vierpas

Iedereen die zich 
betrokken voelt bij de 
Koorkerkgemeenschap kan 
informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen 
aanleveren voor de Vierpas.
 
De Vierpas van september 
verschijnt omstreeks 
3 september 2023. 

U kunt uw artikel tot 
uiterlijk 25 augustus 2023 
per e-mail inleveren bij de 
redacteur, Adrie le Clercq. 

Zijn e-mailadres is:  
adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te 
plaatsen beeldmateriaal 
graag in een aparte e-mail 
of bijlage. 

Vakantietasjes weer goed terecht gekomen 

 Op 12 juli hebben mensen van 5 verschillende kerken op Walcheren samen de tasjes 
ingepakt. Goed om elkaar te ontmoeten rondom zo’n gezellig onderwerp.  Het waren er dit 
keer bijna 240 voor kinderen van Voedselbank, AZC en statushouders. De vrolijk gekleurde 
tasjes zijn afgestemd 
op de leeftijdsgroepen 
3 – 7 en 8 – 12 jaar. Het 
tasje is bedoeld voor de 
gymspullen op school. 
Er zit een mooi boek in 
(samenwerking met de 
Drvkkerij)  en spelletjes, 
chips of spekjes, een bon 
van de speelgoedbank, 
goed voor 15 euro aan 
speelgoed (donatie van 
de Speelgoedbank).
Een super grote lolly 
(donatie Burgers choco-
laterie), een bon t.w.v. 
10 euro van Action voor 
schoolspullen of gewoon 
om zelf eens iets te kun-
nen kopen.  De ouders 
bij de Voedselbank en 
vooral ook de kinderen die we spreken in het AZC zijn heel blij met dit cadeau. Voor de 
kinderen van statushouders wordt het tasje door Vluchtelingenwerk wat later uitgereikt. Ze 
proberen de kinderen voor de uitreiking tijdens een gezellig feestje bij elkaar te krijgen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar. Dank u wel allemaal voor uw goede gaven en voor 
degenen die erbij waren, dank voor de hulp bij het inpakken.

 Namens Taakgroep Diaconaat , Ria Lievense, Gerda van Leeuwen



C o l o f o n
Predikant:
Ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187 
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator Esther Meulblok : 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

De 1e lezing in het nieuwe seizoen is op dinsdag 26 september

De heer Jan van Damme (Oostburg, 1956) studeerde geschiedenis aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. Hij studeerde samen met zijn echtgenote Nicolette 
van Neste in 1983 af met een scriptie over de Belgische Opstand in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen 1830-1839. Na enkele jaren als deeltijder te hebben gewerkt op het 
Documentatiecentrum van de toenmalige Provinciale 
Bibliotheek werd hij in 1984 verslaggever bij de PZC. 
In de loop van de jaren schreef hij over onder andere 
provinciale politiek, historie, literatuur en was hij een 
aantal jaren hoofd van de afdeling ‘bijlagen en kater-
nen’. De jaren tot zijn (iets vervroegd) pensioen in 2022 
schreef hij een wekelijkse column op woensdag. Zijn 
serie zaterdagartikelen over Zeeuwse buurtschappen 
verscheen eerder dit jaar gebundeld onder de titel ‘Het 
andere Zeeland’. Sinds 1 januari 2023 is hij hoofdredac-
teur van het Tijdschrift Zeeland van het KZGW, Konink-
lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De titel van de lezing is: De (Zeeuwse) krant als spiegel van de samenleving
De Middelburgsche Courant was in 1758 één van de eerste nieuwsbladen in Neder-
land. Het was een krant waarin de lading van de thuisvarende Oost-Indiëvaarders 
werd vermeld. Ook de schipbreuk van de Woestduin in juli 1779 voor de kust van 
Walcheren haalde de kolommen. In 1984 deed Van Damme als net in dienst ge-
treden reporter verslag van de met een lading uranium gezonken Mont Louis, het 
schip dat na een aanvaring met de veerboot Olau Brittannica voor de kust van 
Oostende in de golven verdween. De opkomst van andere regionale titels komt aan 
bod, evenals het verdwijnen daarvan in de loop van de twintigste eeuw. De geschie-
denis van de verzuiling en die van de kranten vertonen ongetwijfeld paralellen. In 
de lezing wordt ook aandacht besteed aan de krant in het huidige digitale tijdperk. 
Het bijna overal en altijd beschikbare internet heeft de laatste jaren een geduchte 
invloed gehad op de nieuwsvoorziening. Heeft de papieren krant nog toekomst? 
En vindt u het van belang dat de provinciale en plaatselijke nieuwsvoorziening 
betrouwbaar en sterk in de lucht wordt gehouden? 

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, 
Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en 
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser 
devisseraj@zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.
Kosten om een lezing bij te wonen als niet lid zijn 7 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie: José Viveen, secretaris 0641764221 jviveen@zeelandnet.nl 


